*Zo is dan het geloof uit het gehoor, —
en het gehoor door het Woord Gods” 1 Samuél 3:1-10

Vragen voor de preekbespreking op 13 oktober 2020

1. Lees 1Samuél 3:1-10 nog eens een keer door. En schrijf eens op wat jou opvalt?

2. Wat heb je van de preek onthouden (wat was goed om te horen)? Wat was voor jou het belangrijkste?

3. Kenjijiemand die Gods stem wel eens heeft gehoord? Of ken jij Gods stem zelf?

4. Wat was nu het probleem met de zonen van Eli?

5. LeesJob 33:29 eens door, schrik je hiervan? Gelden die woorden alleen voor Hofni en Pinehas of ook voor ons?

6. Wat leer jij hiervan? Ga jij zelf ook iets veranderen?

7. Wat gebeurt er met Hofni en Pinehas, wanneer de Heere God hen voorbijgaat? Zou dat ons ook kunnen gebeuren?

8. Hoe zouden wij Gods stem kunnen horen? Kun jij daar voorbeelden van geven?

9. Zoujij met Samuél willen ruilen?

10. Waar zou je naar aanleiding van deze preek over door willen praten? Ga daar als groep op in.




