
Bijbelgespreksgroep 27: Esther en het Purimfeest

1. Schriftlezingen Esther 9:20-32
20. Mordechai beschreef deze gebeurtenissen, en hij zond brieven aan al de Joden, dichtbij en 

ver weg, die in alle gewesten van koning Ahasveros waren,
21. om voor hen vast te leggen dat zij ieder jaar de veertiende dag van de maand Adar en de 

vijftiende dag daarvan moesten vieren
22. Als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden, in de maand die voor 

hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag, en om deze dagen 
te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap, om elkaar geschenken te sturen en gaven te
geven aan de armen.

23. De Joden namen op zich te doen wat ze al begonnen waren, en wat Mordechai hun 
geschreven had.

24. Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, de tegenstander van alle Joden, had immers 
tegen de Joden het plan bedacht hen om te brengen, en hij had het ‘pur’, dat is het lot, 
geworpen om hen in verwarring te brengen en hen om te brengen.

25. Maar toen zij, Esther, voor de koning was gekomen, beval hij door middel van die brieven dat 
het boze plan van Haman dat hij tegen de Joden bedacht had, op zijn eigen hoofd zou 
neerkomen, en men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen.

26. Daarom noemt men die dagen Purim, vanwege de naam van het ‘pur’. Daarom, vanwege al 
de woorden van deze brief, en om wat zij daarvan zelf gezien hadden, en wat hun overkomen 
was,

27. stelden de Joden vast en namen zij de verplichting op zich, voor zichzelf, voor hun nageslacht 
en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen 
zouden overslaan, volgens het voorschrift daarover, en op de vastgestelde tijd, ieder jaar.

28. Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie, elk gezin, elk gewest en
elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden, en bij hun 
nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen.

29. Daarna schreef koningin Esther, de dochter van Abichaïl, samen met de Jood Mordechai, met 
al hun gezag, om deze brief over Purim voor de tweede keer te bekrachtigen.

30. En Mordechai zond de brieven aan al de Joden in de honderdzevenentwintig gewesten van 
het koninkrijk van Ahasveros, met woorden van vrede en trouw,

31. om deze dagen van Purim te bekrachtigen op hun vastgestelde tijden, zoals de Jood 
Mordechai en koningin Esther voor hen vastgesteld hadden en zoals zij voor zichzelf en voor 
hun nageslacht de zaken over het vasten en hun weeklagen vastgesteld hadden.

32. Het bevel van Esther stelde de zaken met betrekking tot dit Purim vast, en het werd in een 
boek geschreven.

Poerimfeest nu:

In de Joodse traditie ziet men het Purimfeest als het feest van goed en kwaad. Zoals we ook in de 
geschiedenis van Esther lezen, wordt er de dag voorafgaand aan het Poerimfeest gevast. Na 
zonsondergang (het einde van de vastendag) begint het Poerimfeest. Die avond leest men in de 
synagoge het boek Esther en in de morgendienst wordt dit herhaald. Tijdens de lezing van de 
geschiedenis van Esther, wordt er iedere keer dat de naam van Haman klinkt geschreeuwd en 
gerateld met de Hamanratel. Zo wil men bereiken dat niemand de naam van Haman kan horen. 
Tijdens het Purimfeest verkleden mensen zich. Daarmee beelden ze uit, dat Esther 2300 jaar 
geleden, haar Joodzijn verborg voor koning Ahasveros. Omdat Haman het Lot van de Joden in 
handen had, werd ze gedwongen om haar afkomst aan de koning bekend te maken.
In plaats van gedood te worden, mochten de Joden hun vijanden een dag lang achtervolgen en 
doden. 
In deze tijd eten de Joden met Purim extra lekker en geven ze minimaal twee eetbare gerechten 
aan vrienden. Verder geeft men elkaar Cadeautjes en geven de (rijke) Joden geld aan de armen.



Vragen:

1. Wat weet je van Esther? Probeer met elkaar een beeld van haar te schetsen. Wie 
was ze, waar kwam ze vandaan etc…

2. Welke rol speelden koning Ahasveros, koningin Vasti, Mordechai en Haman in het 
boek Esther?

3. Welke voorbereiding moest Ester ondergaan om koningin te worden?

Purim komt van het woord Pur wat het Lot betekend. 
Haman had het lot geworpen. Hij had door bedrog het lot van de Joden in zijn hand gekregen en 
was van plan om het volk uit te roeien. Maar God greep in door middel van Mordechai en Esther 
en door het verzet van de Joden zelf. Zo keerde God het lot.

4. Hoe keerde God de samenzwering van Haman om? Zien we dat in onze tijd ook nog
wel eens gebeuren? En in jouw eigen leven?

5. Welke rol speelt ‘het lot’ in jouw leven? (Denk bv aan de uitdrukking: dat heeft echt 
zo moeten wezen)

6. Mag je meedoen aan de staats- of postcodeloterij?

7. In onze omgeving speelt de uitverkiezing voor veel christenen een grote rol. Vaak op
zo’n manier dat je, wanneer je tot geloof komt, een lot uit de loterij krijgt. Is dat terecht of niet? 
Waarom wel/niet? 

8. Hoe denk jij over de uitverkiezing? Kun je het positieve ervan benoemen? 

9. Wat kunnen wij doen, om ons lot te keren? Of kunnen we niets doen?

10. God keert ons lot wanneer we tot geloof komen om. (In plaats van de eeuwige dood 
krijgen we het eeuwige leven). Weet je voorbeelden uit de Bijbel? Hoe is dat in jouw leven 
zichtbaar geworden?

11. Purim is een feest van tegenstellingen. Vervolging – rust; angst – blijdschap; klacht - 
vreugdegezang. Is er ook in het christendom een vergelijkbaar feest?

Esther vroeg het Joodse volk om drie dagen te vasten, voor zij naar de koning ging om hem om 
hulp te vragen. Esther heeft de koning nooit verteld dat ze een Jodin is. Dat gaat ze nu voor het 
eerst doen. Ze doet haar masker af en gaat weer als Jodin door het leven. Door gehoor te geven 
aan de oproep om te vasten doen alle Joden hun masker af en worden herkenbaar als Jood.

12. Esther heeft nooit verteld dat ze een Jodin was. Door de omstandigheden 
gedwongen doet ze nu haar masker af, zodat helder wordt waar ze bij hoort.
Herken je dat? Zijn er plaatsen waar jij een masker draagt en niet bekend bent als christen? 
Moet je zo’n masker altijd afdoen of mag je hem ook blijven dragen?

13. Esther roept een periode van vasten uit. Vast jij wel eens? Zou je dat soms willen 
doen? Wat zou voor jou een reden zijn om te vasten?

14. Zouden we als gemeente ook moeten vasten? Waarom?

15. Wat kunnen wij leren van het Purimfeest in onze tijd: Hoe ziet het eruit? Wat heb ik 
eraan? Wat mag het kosten?
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