Bijbelgespreksgroep 09
De macht van het kwaad

Schriftlezingen Genesis 3

1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en

SIN

hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de
hof?

En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,

maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag
daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als
God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Jesaja 14:12-23
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Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde,
overwinnaar over de heidenvolken!

En U zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon
verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.

Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!

Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die
koninkrijken deed beven,

die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen
niet losliet om naar huis te gaan?

Alle koningen van de heidenvolken, allen rusten zij in ere, ieder in zijn huis.

Maar U bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven onder gedoden,
die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeve; u bent als een lijk dat is
vertrapt.

U zult in het graf niet met hen verenigd worden, want u hebt uw land te gronde gericht en uw volk
gedood. Voor eeuwig zal niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners.
Maak de slachtbank voor zijn kinderen gereed vanwege de ongerechtigheid van hun vaders,
zodat zij niet meer opstaan, de aarde in bezit nemen en het wereldoppervlak vullen met steden.
Zo zal Ik tegen hen opstaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal van Babel naam en
overblijfsel uitroeien, zoon en kleinzoon, spreekt de HEERE.

Ik zal het maken tot een bezit voor nachtuilen en tot waterpoelen; Ik zal het wegvagen met de
veger van het verderf, spreekt de HEERE van de legermachten.

1 Petrus 5:8-11
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Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek
naar wie hij zou kunnen verslinden.

Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders
in de wereld opgelegd wordt.

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heetft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij
Zelf moge u-na een korte tijd van lijden-toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Efeze 6:1-12
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Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen
van de duivel.

Want wij hebben de strijd niet tegen viees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen
de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de
hemelse gewesten.
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God en de Duivel

De Bijbel vertelt ons dat de Heere God de duivel niet geschapen. Hij heeft de engel Lucifer
geschapen, die door eigen keus de duivel is geworden. Want de Bijbel zegt over God: ,,Hij is de rots,
Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht;
rechtvaardig en waarachtig is Hij.” (Deuteronomium 32:5). Gods werk is volmaakt, dus ook de duivel
was ooit volmaakt en goed; hij was een van Gods geschapen engelen. In Johannes 8:44 zei Jezus
over de Duivel: ,,U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een
mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de
vader van de leugen. De engel Lucifer had de vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad. Door zich
tegen God te keren, maakte hij zichzelf tot Satan.

Praat eens met elkaar door over de vorige stellingen.

O Je moet niet te veel nadenken over de duivel, dat is gevaarlijk.

O De geestelijke strijd gaat tussen God en de duivel, daarin spelen wij geen rol.

O De macht van het kwaad wordt overdreven.

O De mensen doen elkaar kwaad aan, de duivel is een excuus om de verantwoordelijkheid
af te schuiven.

O We moeten juist wel nadenken over de duivel, je moet immers je vijand kennen om een
overwinning te kunnen behalen?

Vragen:

1. Geloof jij in het bestaan van de duivel?

2. Er wordt vaak beweerd dat wij hier in het westen moeilijker in de duivel kunnen geloven dan in God. Zou
dat echt zo zijn? en zo ja, waarom denkt je dat dit zo is?

3. Welke gevaren schuilen er in een overmatige en ongezonde belangstelling voor de duivel?

4. Welke tactieken gebruikt de duivel? En hoe kunnen wij hem weerstaan (Matth. 4; Luk. 4)?

5. Wat is het verschil tussen de verzoeking tot zonde en de zonde zelf? Is dat verschil belangrijk? Waarom?
(Hebr 4:15)

6. Wat verandert er in onze relatie tot de duivel, wanneer we christen worden? Wat zijn hiervan de
praktische consequenties? (Kol 2:15; 3:13, Luk 10:17-20)

7. In Efeze 6 noemt Paulus zes onderdelen van de christelijke wapenrusting. Wat is de praktische betekenis
van elk van deze wapens volgens u?

8. Hoe zijn wij betrokken bij de geestelijke strijd tussen goed en kwaad (2 Kor.10:3-6)?

Verdiepingsvragen

De macht van de Satan komt op een heleboel manieren tot uiting. Er zijn echter een aantal zaken waar hij
graag en dankbaar gebruik van maakt. Wij vatten die samen onder de term Occultisme. Ik noem onder
andere: Tafeldans, spreken in trance, automatisch schrift, telepathie, geestverschijning, helderziendheid,
waarzeggerij, Tarotkaarten, Handlezen, Astrologie, werken met wichelroede, pendelen, amateur-hypnose,
magnetisme, toverij, mentale suggestie, witte en zwarte magie, horoscopen, oproepen van geesten.

1. Herken je die dingen die hier genoemd worden ook als occult? Zijn er zaken die je mist?

2. Zie je het gevaar van die occulte dingen, spreek daar eens met elkaar over door?

3. Staan er in deze opsomming dingen die je weleens hebt gezien of waar je in betrokken bent? Hoe ga je

daar dan nu mee om? Welke rol speelt de Heere Jezus daarin?

Wat zou je kunnen betekenen/doen voor mensen die in occultisme gevangen zitten?

Gods macht is onbegrensd, Satans macht niet, wat zegt dat ons met het oog op de geestelijke strijd

waarin als christen betrokken zijn?

6. Lees samen Matthelss 10 en Efeze 6:12 e.v. nog eens door. Helpt dat om je plaats in de geestelijke strijd
in te nemen?
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